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        Zondag 6 juli 2025 
        Hervormde kerk  
        Benschop 

 
Voorganger: Ds. J.A. Hoogesteger 

Organist: Gerrit Verheij 
 



 
 Afkondigingen en welkom 

 

 Zingen: OTH 363 : 1 en 3  
‘U roept ons samen als kerk van de Heer’ 

1.U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
 
(Refrein) 
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan.  
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
3.U roept ons samen voor Woord en gebed,  
als deel van uw kerk wereldwijd.  
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
gebruiken met vreugde de maaltijd.  
Wij breken het brood en verstaan het geheim,  
om samen uw kerk en van Christus te zijn.  
 
(Refrein) 
 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer.  
Heer, geef vrede die ons samenbindt.         
Vader, maak ons één! 
 
(Refrein 2x) 
 

 Stil gebed 
 

 Votum en groet 
 

 
 

2x 



 

 Zingen: Psalm 121: 1 en 4 
1.'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen, 
vanwaar ik dag en nacht 
des Hoogsten bijstand wacht. 
Mijn hulp is van den HEER alleen, 
Die hemel, zee en aarde 
eerst schiep, en sinds bewaarde. 
 
4.De HEER zal u steeds gadeslaan, 
opdat Hij in gevaar, 
uw ziel voor ramp bewaar'; 
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 
en waar g' u heen moogt spoeden, 
zal eeuwig u behoeden. 
 

 We luisteren naar de leefregels van God 
 

 Zingen: Psalm 23: 1 
1.De God des heils wil mij ten Herder wezen; 
'k heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen. 
Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden, 
aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden. 
Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden 
in 't effen spoor van Zijn gerechtigheden. 
 

 Gebed om opening van het Woord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Schriftlezing: Lukas 19: 1-10 
Zacheüs 
1En Jezus kwam Jericho binnen en ging erdoorheen. 
2En zie, er was een man van wie de naam Zacheüs was, en hij 
was oppertollenaar en hij was rijk. 
3En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet 
vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. 
4En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om 
Hem te zien, want Hij zou daar voorbijkomen. 
5En toen Jezus bij die plaats kwam, keek Hij op, zag hem en zei 
tegen hem: Zacheüs, haast u en kom naar beneden, want heden 
moet Ik in uw huis verblijven.  
6En hij haastte zich en kwam naar beneden en ontving Hem met 
blijdschap. 
7En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden: Hij is bij 
een zondige man binnengegaan om daar Zijn intrek te nemen. 
8Zacheüs nu ging staan en zei tegen de Heere: Zie, de helft van 
mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen, en als ik van iemand 
iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. 
9Toen zei Jezus tegen hem: Heden is dit huis zaligheid ten deel 
gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. 
10Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te 
maken wat verloren is. 
 

 Collecte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Zingen: Psalm 84: 2 en 6 
2.Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 
De zwaluw legt haar jongskens neer 
in 't kunstig nest bij Uw altaren, 
Bij U, mijn Koning en mijn God, 
verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 
geduchte HEER der legerscharen, 
Welzalig hij, die bij U woont, 
gestaâg U prijst en eerbied toont. 
 
6.Want God, de HEER, zo goed, zo mild, 
is t' allen tijd een zon en schild; 
Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
onthouden, zelfs niet in de dood, 
die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, HEER, die op U bouwt, 
en zich geheel aan U vertrouwt. 
 

 Verkondiging: Laat je vinden!  
Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te 

maken wat verloren is. 
 

 Zingen: Psalm 25: 2 en 6 
2.HEER, ai, maak mij Uwe wegen, 
door Uw woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen, 
en waarheen G' Uw treden wendt, 
leid mij in Uw waarheid, leer 
ijv'rig mij Uw wet betrachten; 
want Gij zijt mijn heil, o HEER, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
 
6.Wie heeft lust den HEER te vrezen, 
't allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal Zelf zijn Leidsman wezen; 
leren, hoe hij wand'len moet. 
't Goed, dat nimmermeer vergaat, 
zal hij ongestoord verwerven, 
en zijn Godgeheiligd zaad 
zal 't gezegend aard'rijk erven. 



 

 Jongste kinderen zondagsschool komen binnen 
Kort gesprek met de kinderen 
 

 Zingen: OTH 498: 1 en 2 ‘‘k Heb Jezus nodig’ 
1.’k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.  
‘k Heb Jezus nodig, dag aan dag.  
In m’n handel, in m’n wandel,  
in m’n slapen en ontwaken,  
‘k heb Hem nodig, dag aan dag. 
 
2.’k Wil Jezus volgen, heel mijn leven.  
‘k Wil Jezus volgen, dag aan dag. 
In m’n handel, in m’n wandel,  
in m’n slapen en ontwaken,  
‘k wil Hem volgen, dag aan dag.  
 

 Talitha Hoogenboom neemt afscheid van de 
zondagsschool  
 

 Toespraak door zondagsschoolleiding en  
overhandigen dagboekje 

 

 Toezingen: OTH 485 ‘De Heere zegent jou’ 
1.De Here zegent jou en Hij beschermt jou,  
Hij schijnt zijn licht over jouw leven.  
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij je zijn,  
Hij zal zijn vrede aan je geven.  
 
2.De Here zegent u en Hij beschermt u,  
Hij schijnt zijn licht over uw leven.  
Hij zal genadig zijn en heel dicht bij u zijn,  
Hij zal zijn vrede aan u geven.  
 

 Zingen: Weerklank 195 ‘Heilige Geest van God’ 
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.  
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart.  
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw.  
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.  
 
 



 
 

 Dankgebed en voorbede 
 

 Zingen: OTH 379 ‘Heer Uw licht en uw liefde schijnen’ 
1.Heer, uw licht en uw liefde schijnen.  
Waar U bent zal de nacht verdwijnen. 
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.  
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.  
Schijn in mij, schijn door mij.  
 
(Refrein) 
Kom, Jezus kom,  
vul dit land met uw heerlijkheid.  
Kom Heil’ge Geest, stort op ons uw vuur.  
Zend uw rivier, laat uw heil 
heel de aard’ vervullen.  
Spreek, Heer, uw woord: 
dat het licht overwint. 
 
2.Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid.  
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid. 
Door het bloed mag ik U toebehoren.  
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.  
Schijn in mij, schijn door mij. 
(Refrein) 
 
3.Staan wij oog in oog met U Heer.  
Daalt uw stralende licht op ons neer.  
Zichtbaar, tastbaar wordt U in ons leven. 
U volmaakt wie volkomen zich geven.  
Schijn in mij, schijn door mij. 
(Refrein) 
 

 Zegen 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


